


Oudejaarsgevoel

December is donker en gezellig. Vakantie, tijd om samen te zijn met familie en
vrienden. Maar december is vaak ook druk en chaotisch. Afspraken,
verplichtingen, vieringen en concerten. Waardevol, maar druk.

Naast gezelligheid, stilstaan bij het kerstwonder en soms veel te druk zijn, krijg ik
richting eind december ook altijd zo’'n speciaal gevoel. Noem het een
oudejaarsgevoel. Dankbaarheid, weemoed, verdriet misschien, over het jaar dat
achter ligt, vermengt zich met een gevoel van nieuwsgierigheid en opwinding
over het nieuwe jaar dat zich als een pak verse sneeuw voor je uitstrekt.

Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn
barmhartigheden geen einde hebben; Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is
groot (Klaagliederen 3: 22,23)

In onze constant bliepende wereld, waar we alsmaar het gevoel krijgen dat we
dingen missen als we niet online zijn, zijn we niet meer gewend om stil te zijn en
na te denken. Terwijl het zo goed en belangrijk is om erover na te denken wat
de Heere gegeven heeft. Lees Psalm 103 maar eens en tel de zegeningen die de
psalmdichter zich weet te herinneren en opschrijft. Hij blikt terug, ‘bepeinst’,
schrijft op en zingt erover.

December is het uitgelezen moment om na terugblikken, ook vooruit te kijken
naar het nieuwe jaar. Waar is mijn leven mee gevuld? Hoe besteed ik de tijd die
God mij geeft? Dit werkboekje is bedoeld om ons daarbij te helpen.
Terugblikken naar 2018 om onze zegeningen te tellen. Vooruitkijkken naar het jaar
2019 om de wil van de Heere te zoeken voor de tijd die Hij ons geeft.

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want
wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de
kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien,
als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien,
hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen,
en heeft niet kunnen voleindigen. Luk. 14: 27-30

Neem een avond ‘vrij en schrijf mee in je werkboek. Niet om voor onszelf ‘ons
beste jaar ooit’ te maken. Maar omdat we ons rentmeester weten over alles wat
we van de Heere gekregen hebben en omdat we weten dat aan Zijn zegen alles
is gelegen!



Terugblikken

Terugblikken is iets dat we het liefst doen als we kunnen terugkijken op mooie
dingen, geslaagde dagen, fijne momenten. En zelfs dan vergeten we het vaak
onze zegeningen te tellen. Op de volgende pagina’s kijk je terug naar de dingen
die zijn gebeurd in 2018. Niet alleen de mooie momenten, maar ook de
moeilijke. Omdat we leren van het verleden en omdat de Heere, ook in
moeilijke tijden, altijd goed is (1 Petr. 5:7)

Dit zijn 5 goede dingen die ik het afgelopen jaar gekregen heb:

—
B

SN

Dit wilde ik dit jaar graag doen en is gelukt:

lk heb dit jaar genoten van:

Dit was moeilijk het afgelopen jaar:

Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijjn weldaden (Ps. 103:2).



Het is niet gelukt om dit jaar:

Dit waren daarbij de grootste struikelblokken:

Dit heeft me geholpen dit jaar:

Omdat:

Deze mensen hebben me echt geholpen dit jaar:

1. omdat
2. omdat
3. omdat
Tenslotte:

De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden (Ps. 65:2).



Het afgelopen jaar ben ik anders gaan denken over:

lk heb geleerd:

Geschenken van 2018:

Deze 10 dingen wil ik niet meenemen naar het nieuwe jaar:

1. 6.
2. /.
3. 8.
4. 9
S. 10.

Het is beter tot den HEERE toevilucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen (Ps. 118:8).



Een docent stond eens voor een collegezaal en liet een glazen pot met grote stenen
aan zijn studenten zien. Hij vroeg: “Is deze pot vol?” Ze waren het er allemaal over
eens dat de pot vol was.

Toen pakte hij een zak vol kleine kiezels en liet ze bij de stenen in de pot rollen. Hij
schudde wat met de pot en opnieuw vroeg hij: “Is deze pot vol?” En weer waren
alle studenten het er over eens dat de pot vol was.

Tenslotte pakte hij een zak zand die hij liet leeglopen in de pot. Het zand kwam in



