
Deze Bijbelstudies werden gemaakt voor de Moeskruid Bijbelleesgroep en zijn daarom verdeeld 
over 13 dagen. Uiteraard kun je deze met elkaar combineren als je een groter gedeelte in één 
keer wil lezen.  
 

MAANDAG 

Lees Romeinen 8.  

 

1. Maak in je notitieboek 3 kolommen. Schrijf er in steekwoorden op wat je al lezende tegenkomt over de 

Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest. Je hoeft nu niet alles te begrijpen of compleet te zijn, we 

gaan er later dieper op in. 

 

2. Hoe zie je de Drie-eenheid in vers 9? Lees er ook de kanttekeningen bij.  

 

3. Lees artikel 11 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wat leer je hier over de Heilige Geest in de Drie-

eenheid? 

DINSDAG 

Lees Romeinen 8: 1-11.  

 

1. Wat bedoelt Paulus met het vrijgemaakt zijn van de wet der zonde? Blader zo nodig nog eens terug naar 

je aantekeningen bij Romeinen 7. 

 

2. Mag jij hem dat nazeggen, omdat je niet wandelt naar het vlees maar naar de Geest? Hoe weet je dat? 

 

3. Schrijf de eerste woorden van vers 1 over in je notitieboek (of op een los blaadje dat je ergens neerlegt of 

ophangt waar je het vaak ziet). Wat betekenen deze woorden voor jou? Wat roepen deze woorden bij jou 

op? 

 

4. Wat betekent vers 1 precies? 

 

5. Als jij genade hebt leren kennen, verzoening van je zonden, twijfel je daar dan vaak over? In deze 

woorden klinkt een vaste zekerheid door waar aan je je vast mag houden. De zaligheid van Gods kind is 

niet veranderlijk. Die is niet afhankelijk van je gevoel daarover, van hoe dicht je bij de Heere leeft of hoe 

veel of weinig zonde je doet op een dag. Er is geen verdoemenis voor wie eenmaal met Christus verenigd 

is.  

WOENSDAG 

Lees nogmaals Romeinen 8: 1-13. 

 

1. Wat betekent vers 5? Wat zegt het jou en degenen die om je heen staan? 

 

2. Hoe is het als iemand niet in het vlees maar in de Geest is? (Hoe) merk je dat? 

 

3. Wat betekent vers 10? Om welke gerechtigheid gaat het hier? 

 

4. Wat betekent vers 13? Wat wil het zeggen om ‘de werkingen / daden van het lichaam’ te doden door de 

Heilige Geest?  

 

5. Lees de verzen 1-13 nog eens door. Probeer samenvattend op te schrijven: 

 

• Wat leer je hier over het vlees, de zonde en de dood? 

• Wat leer je hier over genade, de Geest en het leven? 



DONDERDAG 

Lees Romeinen 8: 12-17.  

 
1. Mag jij een kind en erfgenaam van God zijn omdat je door de Geest van God geleid wordt? Schrijf je 

gedachten hierover op. 

 

2. Wanneer kun je God “Abba, Vader” noemen? Lees ook Johannes 16: 13-15. 

 

3. Waar waarschuwt Paulus in Romeinen 8: 15 tegen? Wat wil God van Zijn kinderen? Vergelijk ook met je 

aantekeningen van afgelopen dinsdag bij vers 1 en met vers 16.  

 

4. Wat moet je doen als je aanvechting of twijfel ervaart? Als je niets meer van het getuigen van Gods 

Geest merkt? Denk ook terug aan de Bijbelstudies in de afgelopen weken over Romeinen 5, 6 en 7. 

VRIJDAG  

Lees Romeinen 8: 18-27.  

 

1. Wat lees je over het zuchten van de schepping in de verzen 18-22? Probeer het in je eigen woorden 

samen te vatten. 

 

2. Hoe omschrijf jij het ´lijden van deze tegenwoordige tijd’? Hoe ziet dat eruit in jouw leven en in de 

wereld? Wat doet het met je als je de hemelse heerlijkheid hier tegenover zet? 

 

3. Vers 22 en 23 spreken over twee soorten zuchten. Een kind die niet kan wachten tot zijn verjaardag kan 

soms zo hard zuchten omdat hij er zo naar uitkijkt. Maar iemand die tegenslag op tegenslag krijgt kan ook 

zuchten. Hoe is dat in deze context? Kan dit zuchten ook door elkaar heen lopen? 

 

4. Boven deze perikoop staat “drievoudig zuchten”. Wie zucht er nog meer (vers 26)? Wat betekent dat voor 

jou? 

ZATERDAG EN ZONDAG 

Lees Romeinen 8: 18-27. 

 

1. Zet met potlood een streepje onder alle plaatsen waar ‘hoop’ of ‘verwachten’ staat. 

 

2. Lees de Bijbel met Uitleg / Studiebijbel / verklaring erbij. Wat leer je over de hoop waar het hier over 

gaat? 

 

3. In vers 25 gaat het over lijdzaamheid of volharding. Wat betekent dat precies? Hoe kan je vanuit dit vers 

leven in het komende jaar? 

 

4. Zing Psalm 121 en bedenk dat de Heere je helemaal kent, juist ook je zwakheid. De Geest wil komen in 

harten van mensen die het niet zelf kunnen, zodat Hij Zijn werk kan doen!  



MAANDAG 

Lees Romeinen 8: 18-30. 

 

1. De woorden van vers 28 zijn voor wie God liefhebben een enorme troost in allerlei moeilijk 

omstandigheden. Geloof jij dat deze woorden waar zijn? Wat betekenen ze voor jou? 

 

2. Zet de oorzaken en gevolgen waarover je leest in de verzen 29 en 30 op een rijtje (verbindt ze evt. met 

pijlen). God is een God van orde, dat zien we juist in deze verzen. Zoek bij elk woord op wat het precies 

betekent.  

 

3. Weet jij je gerechtvaardigd? Wat heeft jou de verheerlijking dan te zeggen (zie kanttekening 83)? 

DINSDAG 

Lees Romeinen 8: 28-34.  

 

1. ‘De uitverkiezing is een spannend en graag vermeden onderwerp.’ Herken je dat? Waarom zou dat zo 

zijn? Schrijf je gedachten op over deze zin. 

 

2. Waarom begint Paulus juist in deze verzen met de uitverkiezing? 

 

3. Lees de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 8 en 9. Als je hierbij het tekstgedeelte van vandaag 

leest, wat is dan het wonder en de troost van de uitverkiezing? 

 

4. Hoe kijk jij aan tegen de uitverkiezing, diep in je hart? 

WOENSDAG 

Lees Romeinen 8: 31-36. 

 

1. Zoek een psalm op waarin de woorden van vers 31 terugkomen. 

 

2. Er staan zeven vragen in dit gedeelte. Lees ze zorgvuldig. Wat zou de bedoeling zijn van deze vragen? 

 

3. Vergelijk vers 18 met de verzen 36 en 37. Welk nieuw licht werpen deze verzen op het lijden van deze 

tijd? 

 

4. Wat zou je aan de hand van deze verzen willen zeggen tegen iemand in jouw omgeving (binnen of buiten 

de kerk) die zich zorgen maakt over de toekomst?  

DONDERDAG 

Lees nogmaals Romeinen 8: 31-36.  

 

1. Wat betekent het bidden of pleiten van Christus voor Zijn kinderen (vers 34)? Vergelijk met Hebreeën 7: 

25 en Hebreeën 9: 24. 

 

2. Wat betekent dit voor jouw persoonlijke gebedsleven? Ben je je bewust van Christus’ zitten aan Gods 

rechterhand en Zijn pleiten bij de Vader? Wat doet dat met je als je daar over nadenkt? 

 

3. Zijn er momenten in je leven (geweest) dat je net als Paulus over alle omstandigheden heen mag zien? 



VRIJDAG 

Lees Romeinen 8: 37-39. 

 

1. Lees vers 37 nog een keer. Hoe kunnen mensen overwinnaar genoemd worden, terwijl Christus alles 

heeft volbracht? Hoe moet je dat zien?  

 

2. Leg in je eigen woorden uit wat de zekerheid van vers 38 en 39 betekent. Hoe weet Paulus dit zo zeker? 

Ken jij zelf deze zekerheid ook? 

 

3. Lees 2 Korinthe 4: 8-11. Hoe zou het komen dat Christus juist in tijden van verdrukking openbaar komt in 

het leven? 

ZATERDAG EN ZONDAG 

Lees Romeinen 8 helemaal. 

 

1. Er wordt in Romeinen 8: 28-30 geschreven over: verkoren, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. 

Als je terugdenkt aan de inhoud van dit hoofdstuk, wat hebben deze kernwoorden jou dan te zeggen? 

 

2. In dit hoofdstuk komt veel over de zekerheid van het geloof aan de orde. Als je verlangt naar zekerheid 

en je de grote liefde van Christus in dit hoofdstuk hebt gezien, dan mag je dit bij de Heere neerleggen en 

Hem smeken om die zekerheid: ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig’. 

 

3. Welke gebedspunten neem je mee uit dit hoofdstuk?  

 

4. Luister en overdenk Psalm 89. 

 

 

MAANDAG 

Lees Romeinen 9. 

 

1. In hoofdstuk 8 hebben we gelezen over de vervulling van Gods beloften voor Zijn kinderen. Als je er tijd 

voor hebt en nog een terug wil kijken, vind je die bijvoorbeeld in: 

• Vers 9 

• Vers 14-17 

• Vers 17, 30 

• Vers 32 

• Vers 33 

• Vers 35-39 

 

2. Romeinen 8 is voor veel christenen een belangrijk hoofdstuk. Waarom is dat zo, denk je? (Hoe gaat het 

trouwens met het memoriseren? Als je het hebt opgegeven is het nu misschien een goed moment om het 

weer op te pakken!) 

 


