
kerkboekje
v a n :  



SCHRIJF HET
PSALMBORD OVER

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u

toegeworpen worden. Matth. 6:33





VOOR WIE WORDT GEBEDEN?

WAAR VOOR WORDT GEDANKT?

Opent uwen mond; eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt,

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.



DIT ZIJN DE PUNTEN:

DE PREEK GAAT OVER:

Onderzoekt de Schriften; want gij meent in
dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn

het, die van Mij getuigen. Joh. 5:39



HOE VAAK HOOR JE IN DE PREEK:

WELKE WOORDEN HOOR JE VAAK?

Komt, gij kinderen! Hoort naar mij! Ik zal u
des HEEREN vreze leren.  Psalm 34:12

Heere

Jezus

Heilig

Mens

Genade

Kinderen

Zonde



MAAK EEN MOOIE TEKENING OVER DE PREEK

WAT HEB JE GETEKEND?



WAT VIND JE MOOI IN DE PREEK?

WAT VIND JE MOEILIJK EN WIL
JE THUIS VRAGEN?

Opent uwen mond; eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt,

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.



VOOR THUIS:

LEES HET BIJBELGEDEELTE NOG EENS:

1.  Wat zegt het over God?

2.  Waar waarschuwt de tekst voor?

3.  Wat belooft de Heere in de tekst?

4.  Wat zegt de tekst over de Heere Jezus?

5.  Wat is er in de tekst voor mij tot        

.....voorbeeld?
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